De wonden van de wereld

8oo0 jaar La Verna

Woensdag 9 en 23 oktober en 6 november 2024

kloosterkapel

in de

rd

om 20 U.



IN HET SPOOR VAN FRANCISCUS

Dit jaar gedenken we een bijzonder feit uit het leven
van Franciscus, 800 jaar geleden. In de maand
september van 1224 verbleef Franciscus op de
rotsachtige berg van La Verna. Daar ontving hij in
een vochtige spelonk de vijf wondtekenen van Jezus
in zijn lichaam. In een directe ontmoeting met de
lijdende Heer beleefde hij een volkomen
vereenzelviging met de Gekruisigde. Voortaan droeg
hij in zijn schamel lichaam de wonden van Jezus.

Ook al was dit een zeer persoonlijk charisma van
Franciscus, zijn wonden werden ook een symbool
voor de wonden van zijn eeuw, van zijn Rerk en van
zijn broederschap. Ook in onze tijd zijn die wonden
zichtbaar bij veel mensen die wonen in oorlogsgebied
en lijffelijk de verwondingen doovr oorlogsgeweld
dragen of bij mensen die getekend zijn door hun
leven in maatschappelijk ongunstige situaties.

La Verna is niet alleen een persoonlijk gebeuren uit
het verre verleden. Ook nu is het hoogste actualiteit.
Barbara Mertens bezocht de historische plek, voor
Niek Everts is het dagelijkse realiteit in Antwerpen
en Annemarie Gielen getuigt van het menselijk
drama in Oekraine.



Wie en wanneer?

Woensdag 9 okt 2024: Barbara Mertens - Tau

Heilige wonden  Na een bijzonder visioen met een gekruisigde Serafijn op de berg
La Verna werd Franciscus van Assisi 800 jaar geleden voorgoed getekend met de
stigmata. God zelf wilde aan de wereld kenbaar maken hoezeer Franciscus op Christus -
die hij zo vurig en trouw navolgde - was gaan lijken. Wat er precies gebeurde met
Franciscus zullen we wellicht nooit helemaal doorgronden. Maar de wonden die Jezus
opliep en die Franciscus vanaf toen meedroeg in zijn lichaam, zijn de wonden van de
hele wereld. Als we erop durven vertrouwen dat God in het lijden aanwezig is, worden
ook onze wonden heilige wonden.

Woensdag 23 okt 2024: Niek Everts - t" Vot

Wonden van mensen Niek ontmoet al vele jaren in de straten van Antwerpen
mensen die getekend zijn door de wonden van de wereld. Ze gaat ook vaak
uitvaartdiensten voor van mensen die veel te jong stierven aan een veel te lastig leven
van thuisloosheid. De levensverhalen van deze mensen leggen vaak de vinger op de
wonde van deze wereld en leren ons wat de essentie in het leven kan zijn.

Woensdag 6 nov 2024: Annemarie Gielen

Pax Christi

‘Wonden door oorlog’  Oorlogen veroorzaken wonden. Wonden op het lichaam,
wonden in de geest, wonden in het collectieve geheugen en wonden aan milieu en
natuur. Vandaag worden overal ter wereld mensen geteisterd door oorlog: Oekraine,
Gaza, Syrié, Oost-Congo, Soedan en ga zo maar verder. De gangbare reactie op
oorlogsgeweld is tegengeweld. We smeden coalities, leveren wapens en hopen op de
overwinning van onze bondgenoot. Toch zien we ook vaak pogingen om escalatie in de
kiem te smoren. De situatie in Gaza of Oekraine lijkt maar niet tot bedaren te komen.
Nieuwe wonden worden gemaakt. Is er sprake van vredesinspanningen of overheerst het
oorlogsdenken? In deze lezing zoomen we in op de situatie in Oekraine. Welke
conflicten en trauma’s liggen aan de basis van deze oorlog? En wat staat ons dan te
doen om tot een vredevol(ler) Europa te komen?



Waar?

in onze kloosterkapel
Kapucijnenstraat 9
2200 Herentals

om 20 U.

Info en inschrijven:

Wie geinteresseerd is

kan zich melden:

of via email: heidikvieckemans@hotmail.com
of tel.: 014/22.28.21 (klooster, vraag naar Klaas)

of gsm.: 0473/49 40 67 (Heidi)
of via de parochie bij medebroeder Toon

De kapucijnen van Herentals

Vrede en alle goeds



