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VREDESZONDAG 2025 

“GIJ KUNT NIET ÉN GOD ÉN HET GELD DIENEN” 

 

Intredelied: Nada te turbe 

Kernvers (Teresia van Avila): 
Nada te turbe,  
nada te espante  
Quien a Dios tiene, nada le falta  
Nada te turbe, nada te espante  
Solo Dios basta 
Niets zal je verontrusten, niets zal je bang maken, 

Wie God heeft ontbreekt niets, 

God alleen is genoeg. 

Soloverzen:  

Todo se pasa, Dios no se muda (Nada te 
turbe, nada te espante)  
La paciencia todo lo alcanza (Solo Dios 
basta)  
 
Nada te turbe, nada te espante  
Quien a Dios tiene, nada le falta  
Nada te turbe, nada te espante  
Solo Dios basta  
 
En Cristo mi confianza (Nada te turbe, 
nada te espante)  
Y de Él solo mi asimiento (Quien a Dios 
tiene, nada le falta)  
En sus cansancios mi aliento (Nada te 
turbe, nada te espante)  
Y en su imitación mi holganza (Solo Dios 
basta)  
 
Aquí estriba mi firmeza (Nada te turbe, 
nada te espante)  
Aquí mi seguridad (Quien a Dios tiene, 
nada le falta)  
La prueba de mi verdad (Nada te turbe, 
nada te espante)  

Alles gaat voorbij,  
God verandert niet,  
Geduld bereikt alles. 
 
 
 
 
 
 
 
In Christus mijn vertrouwen,  
en alleen op Hem mijn houvast;  
in zijn vermoeidheid mijn adem,  
en in zijn navolging mijn rust. 
 
 
 
 
 
Hier ligt mijn standvastigheid,  
hier mijn zekerheid,  
het bewijs van mijn waarheid,  
het bewijs van mijn standvastigheid.  
 
 

https://youtu.be/go1-BoDD7CI
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La muestra de mi firmeza (Solo Dios 
basta)  
 
Nada te turbe, nada te espante  
Quien a Dios tiene, nada le falta  
Nada te turbe, nada te espante  
Solo Dios basta  
Nada te turbe, nada te espante  
Quien a Dios tiene, nada le falta  
 
Ya no durmáis, no durmáis (Nada te 
turbe, nada te espante)  
Pues que no hay paz en la Tierra (Solo 
Dios basta)  
No haya ningún cobarde (Nada te turbe, 
nada te espante)  
Aventuremos la vida (Quien a Dios tiene, 
nada le falta)  
No hay que temer, no durmáis (Nada te 
turbe, nada te espante)  
Aventuremos la vida (Solo Dios basta)  
 
Nada te turbe, nada te espante  
Quien a Dios tiene, nada le falta  
Nada te turbe, nada te espante  
Solo Dios basta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slaap niet meer, slaap niet,  
want er is geen vrede op aarde. 
Laat er geen lafaards zijn,  
laten we ons leven wagen.  
Wees niet bang, slaap niet,  
laten we ons leven wagen. 

 

Openingswoord  

We zijn op deze vredeszondag opnieuw samen rond de verrezen Jezus. In de eerste lezing 
zullen we de aanklacht van de profeet Amos horen tegen hen die alleen uit zijn op 
winstbejag en de armen verdrukken. In het evangelie zegt Jezus onomwonden: ‘Gij kunt 
niet God dienen en de afgod van het geld”. Laten we ons openstellen voor het zuchten van 
de aarde. Laten we ook de noodkreet horen van zovelen in onze wereld die gebukt gaan 
onder onrecht en geweld. In de komende twee weken biedt de vredesbeweging Pax Christi 
inspiratie en tips aan rond hoopvolle weerbaarheid vandaag in een wereld van angst, 
geweld maar ook van kansen. We kunnen niet langer zwijgend toekijken en, samen met 
hen die we niet helpen, tenondergaan aan donkere gedachten of aan een ongehoord 
klagen.  We kunnen niet profiteren van de arbeid of het lijden van onderdrukten. Als we 
het goede in ons onderdrukken voor ons eigen comfort, als we geweldloze actie overlaten 
aan een minderheid, bieden we het kwade in de wereld een helpende hand. 
Bidden we daarom eerst om Gods vergeving en ontferming.  

Gebed om ontferming  

We zingen: Blijf bij mij en waak met mij. Waak en bid, waak en bid. 

https://paxchristi.be/hoopvol
https://youtu.be/b7FPEylyVH8
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L. Jezus, Gij zijt mens geworden om ons te leiden in nabijheid voor de medemens die 
onder de knie van hebzucht en gruwel probeert op te krabbelen. 

 L. Christus, Gij beschermt ons met een liefde groter dan waartoe wij ons in staat voelen. 

 L. Jezus, Gij nodigt ons uit mee te werken aan vrede en rechtvaardigheid voor allen.  

V. Moge Gods scheppende kracht ons innerlijk vernieuwen. Moge Gods Geest ons leiden 
op de weg van hoop en vrede voor allen. Amen.  

 
Gloria 

Gloria, Gloria 
in excelsis Deo 
Gloria, Gloria 
Alleluia! 
Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis 

Eer aan God in den hoge, Hallelujah! 
En vrede op aarde aan alle mensen 
van goede wil 

 

Eerste lezing: De profeet Amos (8,4-7) klaagt de verdrukking aan van armen en 
misdeelden.  

Psalm 113: God verheft de machtelozen uit het stof.  

Tweede lezing: De apostel Paulus spreekt zijn medewerker Timoteüs moed in (1 Tim 2, 
1-8)  

Evangelie Jezus vermaant: “Gij kunt niet God dienen en het geld.” (Lucas 16, 1-13)  

https://www.youtube.com/watch?v=Yr8TIVPiWOE&list=RDgo1-BoDD7CI&index=2
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1Jezus gaf de leerlingen nog een voorbeeld. Hij zei: ‘Een rijke man had een dienaar die zijn 
zaken regelde. Maar de mensen klaagden bij de rijke man. Ze zeiden dat die dienaar slecht 
omging met het bezit van de rijke man. 2Toen riep de rijke man zijn dienaar en zei: ‘Ik hoor 
van iedereen dat jij oneerlijk bent. Daarom kun je niet langer mijn dienaar zijn. Lever alle 
rekeningen bij mij in.’ 3De dienaar dacht: Ik word ontslagen! Wat moet ik doen? Werken op 
het land kan ik niet. En ik schaam me ervoor om een bedelaar te worden. 4Ik weet het al! 
Ik zorg ervoor dat ik vrienden krijg. Die kunnen dan voor me zorgen als ik geen werk meer 
heb. 5Toen riep de dienaar iedereen bij zich die schulden had bij zijn heer. Hij vroeg aan de 
eerste: ‘Hoe groot is je schuld?’ 6Die antwoordde: ‘Honderd vaten olijfolie.’ De dienaar zei: 
‘Hier is je rekening. Maak er snel vijftig vaten van.’ 7Toen vroeg hij aan de volgende: ‘Hoe 
groot is jouw schuld?’ Die antwoordde: ‘Honderd zakken graan.’ De dienaar zei: ‘Hier is je 
rekening. Maak er maar tachtig zakken van.’ 8De heer zei tegen zijn dienaar: ‘Goed gedaan! 
Je hebt je probleem slim opgelost.’’ Jezus zei: ‘De mensen die bij deze wereld horen, gaan 
slim met anderen om. Veel slimmer dan de mensen die bij het licht horen. 9Luister naar 
mijn woorden: Gebruik dat ellendige geld om vrienden te maken. Er komt een moment dat 
je niets meer aan je geld hebt. Dan zullen jullie welkom zijn in de hemel.’ 10Jezus zei ook: 
‘Als je te vertrouwen bent met kleine dingen, dan ben je ook te vertrouwen met grote 
dingen. En als je oneerlijk bent over kleine dingen, dan ben je ook oneerlijk over grote 
dingen. 11Als jullie al niet te vertrouwen zijn met dat ellendige geld, dan vertrouwt niemand 
jullie met dingen die echt belangrijk zijn. 12En als je niet te vertrouwen bent met dingen van 
een ander, dan zal God je niet geven wat voor jou bestemd is. 13Je kunt geen trouwe 
dienaar zijn van twee bazen tegelijk. Want je zult altijd meer liefde hebben voor de één dan 
voor de ander. En je zult altijd meer respect hebben voor de één dan voor de ander. Je kunt 
dus niet tegelijk voor God en voor het geld leven.’ 

 

Bij de voorbeden  

 

Waar liefde is, daar is God. 

V. Zoals de apostel Paulus vraagt bidden we nu voor alle mensen: 

L. Om geloof en moed voor wie moeilijk loskomen van hun eigen zorgen. Om kracht en 
steun voor wie hen begeleiden naar weerbaarheid.  

https://youtu.be/X9e_QO1ATho
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L. Om vertrouwen en geduld voor wie ijveren voor internationale verdragen, trouw aan 
het offer van hen die ons Nooit meer beloofden. 

L. Om hoop en volharding voor wie vijandschap achter zich laten om ware vrede tot 
stand te brengen.  

L. Om Gods zegen voor wie vrede stichten in het leven van elke dag in het spoor van 
Jezus.  

V. God van liefde en genade, Gij deelt met ons uw passie voor rechtvaardigheid en vrede. 
Laat ons nooit onverschillig zijn voor het kwaad dat mensen elkaar aandoen. Help ons, 
jong en ouder, om hiertegen op te staan en aan vrede te bouwen. Wij vragen het door 
Jezus, uw veelgeliefde Zoon en onze Broeder. Amen. 

 

Bezinning na de communie 

Heer, geef ons de moed  

Heer, geef ons de moed om te zien waarop het aankomt,  
te ontdekken of we doen wat gedaan moet worden,  
of dat we daarvoor weglopen. Heer, geef ons moed!  

Het gaat erom of we de kans grijpen, of die voorbij  
laten gaan, of we onze mond open doen, of veilig  
blijven zwijgen. Heer, geef ons moed!  

Of we raad geven, of verraden, of we troosten of  
wegkijken. Heer, geef ons moed!  

Of we lachen of uitlachen, of we actie ondernemen  
of ons terugtrekken. Heer, geef ons moed!  

Het gaat erom dat we bij al ons denken, doen en laten  
U zien in allen die onrecht wordt aangedaan,  
in ieder die de mond wordt gesnoerd, in hen die  
ten onder gaan aan pijn en verdriet, 
in ieder die tot ‘ander’ wordt gemaakt,  
in allen die genegeerd worden, in alles wat wordt ontkend, 
en wat aan hebzucht en macht ten onder gaat. 

Heer, geef ons de moed om te zien waarop het aankomt,  
en te doen wat gedaan moet worden.  
Heer, geeft Gij ons moed!  
 
Uit: Pax Vieren 2025, Naar een gebed uit het Katholisches Gesangbuch der 
deutschsprachigen Schweiz 
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Zending en zegen  

In deze viering hebben wij nieuwe hoop en kracht ontvangen om mensen van vrede te 
zijn in Jezus’ naam. Wij worden op deze Vredeszondag gezonden om de opdracht tot 
vrede, rechtvaardigheid en zorg voor de schepping met veel liefde en overtuiging te 
volbrengen. Zegene ons daartoe de algoede en genadige God, Vader, Zoon en Heilige 
Geest. 


